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Persoonlijk

Wie zijn wij?
Wij doen niet aan chatbots of keuzemenu’s aan de telefoon. Wij 
zijn Tom en Laurent, beide zeer betrokken en altijd bereikbaar via 
bellen of WhatsApp. Wij kennen je bij naam, nemen je bij de hand 
in de voorbereiding, en begrijpen volledig dat afreizen naar Paki-
stan voor velen een onbekend avontuur is en daar helpen wij 
graag bij.

Dankzij onze trainingsschema’s, gearpakketten, zorgvuldige voor-
bereiding en persoonlijke aandacht zorgen we dat iedereen veilig, 
met vertrouwen en met een glimlach het Basecamp bereikt.

Voor ons is het simpel: als jij Basecamp niet haalt, is de reis niet 
geslaagd.

VISUM
Omdat dit een speciaal visum betreft waar een “sponsor letter” bij 
vereist is, zullen wij dit als groep gezamelijk aanvragen middels een 
live webinar. Hier zullen wij jullie van begin tot eind doorheen lood-
sen.



De Karakoram is de overtreffende trap ten opzichte van de 
Himalaya. En dan heb ik het met name over de pure widernis, 
ruigheid en bijzondere ervaring van comfort met tenten in plaats 
van berghutten of theehuizen. Ben jij ooit zover van de bewoonde 
wereld afgeweest? De Karakoram verrast iedereen met zijn iconi-
sche pieken en vijf van de hoogste bergen te wereld. Een bergge-
bied wat maar weinigen kennen, maar eenmaal geweest nooit 
meer zullen vergeten! Op naar de een na hoogste berg ter 
wereld... K2

Voor velen zal dit hun eerste expeditie ooit zijn, en dat diep in 
het hart van de Karakoram. Samen met onze gidsen, porters en 
ezels trekken wij richting K2 basecamp voor een overweldigende 
trekking. Pakistan, en met name Noord-Pakistan is belachelijk 
mooi. Maar liefst vijf van veertien achtduizenders gaan we aan-
schouwen. En als ultieme toetje gaan we slapen op K2 basecamp. 
In tegenstelling tot Mount Everest is de K2 wel in zijn volle glorie te 
zien, zeer indrukwekkend!

Maar eerst een binnenlandse vlucht, gevolgd door een dagje 
hobbelen in een jeep. Dit is waar telefoon bereik stopt en de 
vrijheid begint. Een laatste overnachting in een fijn onderkomen  
om daarna de schoenen onder te binden voor een wandeling die 
zijn weerga niet kent. Hier mag jij voor twee weken zo vrij zijn als 
een vogel.

de Reis

EXCLUSIEF!
Slechts 14 deelnemers 

GOOD TO KNOW:Geen touwen nodig,geen gevaarlijke afgronden.Dit is een trekking, geenbergbeklimmen!



BETALING & VERZEKERING
In Europa is het verplicht om alle reisgelden te laten verlopen via 
een garantiefonds. Het garantiefonds beheerst een derdengelden 
rekening die gedekt wordt door de Nederlandse staat. Jouw beta-
ling zal dus geschieden via onze partner STO - Garant.  Hiermee is 
jouw uitstaande reisbedrag verzekerd.

Onze aanbetaling is 35%. Het restant slechts zes weken voor 
vertrek. Springt onze reisregio op rood door een negatief reisdvies, 
dan wordt de reis geannuleerd en krijg jij het volledig bedrag terug. 

INCLUSIEF & EXCLUSIEF
Onze prijs is een all-in prijs. Overnachtingen, eten, drinken, gidsen, 
tenten, binnenlandse vlucht, vervoer: ja vrijwel alles. De enige 
kosten die jij maakt zijn:
- Lunch en dinner in Islamabad
- Retourvlucht Nederland/België
- Visum €35
- Tips voor Pakistaanse gids/porters €150

Concreet

21 dagen € 2840,-



Iconische bergen
K2   8611
Broad Peak  8051
Gasherbrum I  8080
Gasherbrum II  8035
Muztagh towers 7273

Dag tot dag



KAMPEREN MET UNIEKE UITZICHTEN
Per twee personen zorgen wij voor een drieper-
soonstent zodat je lekker de ruimte hebt. Ook 
hebben we twee mess tenten en een tent voor de 
kok en zijn hulp. De mess tent zijn grote tenten 
van drie bij vier meter waar tafels en stoelen 
opgezet worden om ons een fijne mate van 
comfort te geven. Hier zal menig potje Yaniv 
gespeeld worden. We zijn in feite een mini dorp 
die zich door de overweldigende wildernis 
verplaatst. En waarbij na iedere wandeling alles 
weer opgebouwd wordt en vervolgens de volgende ochtend weer 
afgebroken. Alles wordt op ezels en dragers geladen, pure expedi-
tie stijl. Dit is in feite hoe grote klimexpedities zich ook verplaatsen

WEERSCONDITIES
Van dertig graden in Islamabad naar maximaal -10 ‘s nachst op K-2 
basecamp, en alles daar tussenin. We starten de trekking in een 
zeer luchtige wandelbroek met 25 graden en zo wordt het iedere 
dag iets aangenamer en kouder. Echt koud is niet gebruikelijk deze 
reisperiode. Weerscondities zijn goed. 

HET ONBEKENDE AVONTUUR
We vliegen gezamelijk in op Islamabad en nemen alle deelnemers 
bij de hand.  In dit toch wel conservatief Islamitische land zijn zowel 
voor mannen als vrouwen een korte broek enigszins ongepast. Dit 
vangen wij dus op met een zeer luchtige lange broek, Gedurende 
de eerste warmere dagen op de trekking kan een korte broek op 
de knie echter prima. Dus geen legging of kortere broek dan de 
knie. We komen geen dorpen tegen en de gidsen en porters zijn 
hieraan gewend. Vrouwen worden enkel geacht hun haar te 
bedekken met een luchtige doek/sjaal/buff in het dorpje Askole en 
bij een moskee of kantoor bezoek.



Gearpakket
Wil je met ons mee op avontuur maar ben je niet in bezit van de 
juiste uitrusting? Bij ons geen probleem! Te huur vanuit onze eigen 
opslag in Pakistan: Karakoram Gear Pakket van uitsluitend Europe-
se topmerken! 6 unieke items die jij allemaal nodig gaat hebben…

• Expeditie donsslaapzak
• Lakenzak
• Oplaadbare hoofdlamp
• Waterfilter
• slaapmatje
• Sneeuwspikes

•

Te huur voor slechts 125,-
Ter waarde van 750,-



Pakistan verrast


